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Dag iedereen!
Een nieuw Chirojaar betekent ook een nieuw thema!  
Dit jaar is het thema: AvontuurLeuk!
Maar wat betekent dat eigenlijk?

“Chiro: dat is avontuurlijk spelen, door plassen rennen en af en toe flink
onderuit gaan. We trekken eropuit in de bossen, maken ons eigen kampvuur en
bouwen stoere sjorringen. Samen creëren we geweldige ervaringen en blijven we
dicht bij de natuur. We ravotten tot onze kleren vol modder zitten en onze
knieën groen zien van het gras. Buiten koken, spelen en leven, altijd met respect
voor de omgeving om ons heen. We genieten van de frisse dauw op het gras in
de ochtend en het zachte ruisen van de bladeren in het bos. En eerlijk, je slaapt
nergens beter dan in een tent. In groep durven we dingen die we alleen niet
zouden doen, en bij de Chiro mag soms wat thuis niet kan. Daarom nodigen we
iedereen uit om mee te doen met ons jaarthema: Avontuur!”

Dat hoeven we jullie natuurlijk niet meer te vertellen na zo’n geweldig kamp! 
Maar samen gaan we er weer een jaar vol avontuur van maken.

Wie ook een echt AvontuurLeuk jaar tegemoet gaat, is Flo. Eind september is ze
vertrokken op Erasmus, waar ze de komende twee jaar verschillende omgevingen
en culturen zal ontdekken. We gaan haar allemaal ontzettend missen, maar we
blijven in contact en voor we het weten, zijn die twee jaar voorbij. :)

o, nu zijn jullie helemaal op de hoogte van ons nieuwe thema!
We gaan er samen weer een fantastisch jaar van maken!

Groetjes,  
Zoë (jullie favoriete redactrice van Krant Luvand)



Agenda

14/09/2024  KUBBTOERNOOI
14/09/2024  BBQ LUVAND
06/10/2024  STARTDAG
10/11/2024   SINT MAARTEN
22/02/2025 TRUFFELVERKOOP
26/04/2025  EETFESTIJN
29/06/2025  NAAR ZEE!
11/07/2025 – 21/07/2025 KAMP
13/09/2025 BBQ LUVAND

Oproep
 Wie geen mails ontvangt, gelieve zelf een mail te sturen naar
chiroluvand@gmail.com, zo kunnen wij onze communicatie verbeteren.
Wie nog oude chirokleren heeft, mag die altijd binnenbrengen op de Chiro. Zo
kunnen wij deze tweedehandskleren aanbieden voor wie dit nodig heeft.
Volg ons op social media! Instagram @chiroluvand
Wij zijn nog steeds op zoek naar diepvriezen en frigo's! Breng ze gerust
binnen op de chiro.
WIl je onze Chiro steunen zonder veel moeite? Dat kan! Wij zitten namelijk op
Trooper. Surf bij je online aankopen eerst naar www.trooper.be/chiroluvand
en zo gaat er een percent van u aankopen naar de chiro, zonder dat u dit iets
kost!



Regeling drankjes/koekjes

Boodschap van algemeen nut
Chiro Luvand T-shirts zijn te koop voor 10 euro in alle maten bij ons op
de chiro, vraag ernaar bij de leiding
Wij verkopen ook tweedehandskledij!
We zijn altijd op zoek naar extra materiaal, dus heb jij thuis
handdoeken, lederen zetels, veegborstels, .. te veel dan mogen jullie
deze altijd binnenbrengen op de chiro!
In de facebookgroep "Chiro luvand foto's" worden alle foto's van kamp
en andere chirozondagen geplaatst.

Chiro Luvand
Chiro Luvand foto's

@chiroluvand

www.chiroluvand.com

Onze socials

Beste ouders en leden, Ook dit jaar behouden wij het
kaartensysteem voor de koekjes en drankjes. 

Aan nieuwe leden vragen wij €10 mee te brengen naar de
Chiro, zodat wij hun drankkaart kunnen bijhouden. Indien
we merken dat de drankkaart bijna vol is van uw kind gaat
de leiding dit tijdig laten weten indien u geld moet
meebrengen voor een nieuwe drankkaart. 

Indien u vragen heeft mag u altijd de leiding contacteren!



Pinkels

Dag pinkeltjes,
 
Welkom allemaal in de Chiro! 
Wat was dat toch spannend om jullie leiding te weten te komen. Nu jullie alle
opdrachtjes goed volbracht hebben en onze filmpjes hebben gezien, weten jullie dat
wij jullie leiding zijn. We gaan jullie een klein geheimpje vertellen: wij hebben er super
veel zin in en hebben al hele leuke dingen voor jullie klaarstaan. 
Jullie kennen ons nog niet zo goed, maar wij hebben een quiz zodat jullie ons beter
leren kennen. 
Veel plezier ermee! 
 
Dikke knuffels van jullie leiding 
Belle, Zoë, Nelle en Eline







Speelclubs







Rakwi

Dag liefste rakwi’ssss

Het is weer zover… nieuwe leidinggggg! Jullie kennen ons natuurlijk nog niet zo goed,
daar hebben wij alvast een rakwibingo voor jullie gemaakt.. Dus alles wat jullie zien
aanduiden op onze rakwibingo hé :)) Eentje kunnen julllie nu al zeker aanduiden (tip:
het is de laatste) want het gaat echt een mega zot jaar worden met ons, wees daar
maar zeker van!! Maak jullie maar al klaar om samen op weekend te gaan, naar zee
EN OP CHIROKAMP NATUURLIJK!! Wij hebben er al mega veel zin in, hopelijk jullie
ook!!

Liefs 
De rakwileiding
Yarne, Laurens, Finn en Estée







Tito

Allerliefste TITOOO’S

De eerste dag van het nieuwe jaar zit er alweer op?! Wat gaat het snel als je je
amuseert hè! 😉 Nu weten jullie eindelijk jullie nieuwe leiding!!

En dat zijn wij!!

Zijn jullie klaar voor het nieuwe jaar vol spannende avonturen, vele roddels en de
zotste spellen? Wij zijn al helemaal ready om jullie een onvergetelijk jaar te bezorgen! 

Houd je maar vast want we hebben echt van alles voor jullie in petto. Veel gaan we
daarover natuurlijk nog niet van verklappen. Maar we kunnen jullie wel al een ultieme
tweedaagse beloven! En daarvoor gaan we samen ontzettend veel geld inzamelen! 

Dit zijn al enkele van onze ideetjes: 

Veel liefs!!
Jullie TITOleiding
Tristan, Tita en Andreas!! 







Keti

Halloooooo lieve keti’s
 
Eindelijk is het zover, we mogen jullie vertellen dat wij de nieuwe keti-leiding
zijn!! WOEHOEEE🥳🥳
Wij zijn alvast super enthousiast en hopelijk jullie ook! 🤩
Het wordt een jaar om niet te vergeten!!Denk maar aan de legendarische
leefweek, mega zotte driedaagse, kamp, en heleboel epische zondagen🤪
 
Hieronder vind je alvast een sneak peek van de eerste activiteiten. Zorg dat jullie
er allemaal bij zijn, want dit wil je echt niet missen!! 

Veeeel groetjes van dit top duo
Milan & Manon
Xoxoxo





Aspi

Das liefste Aspi’sssssss!!!
 
Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij voor dit Chirojaar want we kunnen jullie wel al
zeggen dat wij er gigantisch veel zin in hebben!!! We voelen ons vereerd om jullie één van de
mooiste jaren te bezorgen van heel jullie Chiro carrière! Voor velen onder jullie zal dat ook
het laatste jaar zijn tot de grote stap om Chiro leider/leidster te worden.
Wij kijken er allesinds enorm naar uit om jullie groot te zien worden 😉.
Ondertussen kennen jullie wel al de hoogtepunten van het jaar zoals leefweek en de mega
zotte jaarlijkse Yummi om centjes in te zamelen voor een drie daagse dus laten we er een
groot succes van maken.
Maar omdat wij wel al hebben vernomen dat jullie nog altijd wat lompjes kunnen zijn en over
jullie eigen voeten vallen moeten we een beetje aftasten waar jullie vaardigheden liggen,
deze kunnen jullie bij deze al eens teksten met deze woordraadsel!
 
Greetzzz
Noor, Lander en Kimberly xxx







Bedankt aan de sponsors van BBQ 2024!



Wist je dat ...
Flo op erasmus is vertrokken naar Noord-Italië?
Eva ook aan een nieuw avontuur is begonnen?
Wij hun allemaal heel hard gaan missen?
We aan de zee bekogeld zijn met kaka?
Lander en Milan hun haar hebben afgeschoren op kamp?
Het eigenlijk nog niet zo heel lelijk was?
Maar Lander hierdoor wel op een Pool leek?
Milan nu instaat voor onze veiligheid op de chiro?
Hij daarvoor nu ook studeert? 
Floor & Tita nieuwe leiding zijn?
Tristan de veggie kookkunsten van de kookploeg zo lekker vond op
kamp dat hij heeft besloten volledig vegetarisch te worden?
Hij daarvoor Karen wil bedanken om hem zo milieubewust te maken?
Luna, Lander en Noor de nieuwe hoofdleiding zijn?
Lander 380km met zijn nieuwe BMW heeft gereden voor de BBQ?
Hij 550kg aan borden en bestek in zijn koffer had?
Hij wel blij is dat zijn diesel wordt terugbetaald?
Zeno onze nieuwe kassier is?
We hopen daardoor eens een lagere kamprekening te ontvangen? 
Formatie soms ook eens ‘s nachts gebeurt?
Onze BBQ weer een geweldige editie was?
Dit niet mogelijk zou geweest zijn zonder onze fantastische kookploeg?
Lander zijn BMW de koelwagen van de Fruyt kon verzetten?
Bijna alle weetjes over Lander gaan?
Nelle coach is van de nieuwe hoofdleiding?
Finn Matthy van de Bankzitters wou nadoen?
Hij nu eigenlijk gewoon een onnozel kapsel heeft?
Kimberly in het zak is gezet op de BBQ?
Laurens vorig jaar nooit een spelprogramma heeft gemaakt?
Het Veepee twee lavabo’s gesloopt heeft?
Mevrouw Veepee (Floor) hier zogezegd niks van wist?
Lennert (oud-leiding) zijn motorlampje de Kokorico is?
We dit kamp twee extra kookploeg hadden?
Gil Maebe zijn favoriete groente courgette is?
Finn & Lander hun ABC-spel veel langer duurde dan gedacht?
Na kamp alle leden “njeh” en “mooizo” zeiden?
Er ongeveer 200.000 keer “mooizo” is gezegd op kamp?
Lander voor zijn ontstoken tenen botten met stalen tip heeft gekocht?
Dit nu écht het laatste weetje over Lander is?
Lander de helft van deze weetjes geschreven heeft?


