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De feestdagen staan weer voor de deur, en dat betekent warmte,
gezelligheid en misschien een beetje welverdiende rust. Het is de tijd
van het jaar waarin we samenkomen met vrienden en familie, genieten
van lekker eten, en de magie van Kerst echt voelen. We willen jullie
alvast prettige feesten en een spetterend nieuw jaar toewensen!

Wist je dat…?
🎄  De eerste kerstboomversiering ooit werd gemaakt van eetbare
dingen, zoals appels, noten en koekjes?
✨ Het liedje "Jingle Bells" oorspronkelijk helemaal niet voor Kerst werd
geschreven, maar voor Thanksgiving?
🎅 De kerstman geïnspireerd is door Sint-Nicolaas, maar pas in de 19e
eeuw zijn typische rode outfit kreeg?

Als je even tijd hebt tussen het feestgedruis, kijk dan eens naar de
sterren. De winterhemel is namelijk prachtig helder in december, net
als de lichtjes in onze harten tijdens deze feestelijke dagen.
En vergeet niet: Kerst draait niet om de cadeautjes onder de boom,
maar om de mensen eromheen. Maak er een mooie tijd van, geniet
van elkaars gezelschap en zorg voor een beetje extra warmte bij wie
het kan gebruiken.

Veel plezier
Kimberly & Zoë

Hallo iedereen!
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Agenda
22/02/2025 TRUFFELVERKOOP
26/04/2025  EETFESTIJN
29/06/2025  NAAR ZEE!
11/07/2025 – 21/07/2025 KAMP
13/09/2025 BBQ LUVAND

 Wie geen mails ontvangt, gelieve zelf een mail te sturen naar
chiroluvand@gmail.com, zo kunnen wij onze communicatie verbeteren.
Wie nog oude chirokleren heeft, mag die altijd binnenbrengen op de
Chiro. Zo kunnen wij deze tweedehandskleren aanbieden voor wie dit
nodig heeft.
Volg ons op social media! Instagram @chiroluvand
Wij zijn nog steeds op zoek naar diepvriezen en frigo's! Breng ze gerust
binnen op de chiro.

OPROEP

Weekends
Pinkels: 28 - 30 maart 2025

Speelclubs: 14 - 16 maart 2025

Rakwi’s: 28 februari - 2 maart 2025

Tito’s: 28 februari - 2 maart 2025

3



Boodschap van algemeen nut
Chiro Luvand T-shirts zijn te koop voor 10 euro in alle maten bij
ons op de chiro, vraag ernaar bij de leiding
Wij verkopen ook tweedehandskledij!
We zijn altijd op zoek naar extra materiaal, dus heb jij thuis
handdoeken, lederen zetels, veegborstels, .. te veel dan mogen
jullie deze altijd binnenbrengen op de chiro!
In de facebookgroep "Chiro luvand foto's" worden alle foto's van
kamp en andere chirozondagen geplaatst.

Chiro Luvand
Chiro Luvand foto's

@chiroluvand

@chiroluvand

Onze socials
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www.chiroluvand.com



Hallo lieve pinkeltjes!
 
Jeeej, het is kerstvakantie! Geen school, lekker lang spelen, en heel misschien
zelfs een beetje sneeuwpret. Wat doen jullie graag tijdens de vakantie? Zijn
jullie al kerstversiering aan het maken? Hebben jullie een kerstboom gezet? Of
misschien wel koekjes gebakken met mama of papa, oma of opa? 
 
Wat hebben wij toch al veel gedaan afgelopen maanden?! Jullie zijn hebben al
jullie astronauten-diploma behaald, jullie zijn al voor één dag omgetoverd tot
echte heksen en toveraars, jullie hebben de wereld al rondgereisd, jullie
hebben tovenaar Tiberius geholpen, jullie hebben de pinkel-zoo terug gevuld
met dieren en nog veeeel meer! 

Wat hebben wij ons dit jaar al enorm geamuseerd met jullie! Jullie energie,
vrolijke lachjes en enthousiasme maken elke Chiro-dag supertof. Het is voor
ons als leiding echt een plezier om samen met jullie zoveel avonturen te
beleven. We weten het nu al zeker: volgend jaar gaat minstens even leuk,
grappig en onvergetelijk worden! We kunnen niet wachten om nog meer
spelletjes te spelen, gekke momenten te beleven en samen mooie
herinneringen te maken.

MAAR wij hebben nog een allerlaatste opdracht voor jullie voor het jaar 2024.
De kerstman heeft ons namelijk gevraagd om enkele mooie, ingekleurde
kerstballen te maken om op ons magneetbord in ons lokaal te hangen. Willen
jullie deze kerstbal inkleuren en aan ons geven op volgende chiro? Zo kunnen
we ons lokaal nog gezelliger maken!
Tot in 2025!
Jullie leiding,
Zoë, Belle, Eline en Nelle 

Pinkels
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Speelclubs
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Hoiiiiii liefste speelclubbertjesssss

Het is alweer december! Wat zijn die zondagen voorbij gevlogen! (Dit is
natuurlijk omdat de tijd snel gaat als het leuk is heee😉) We hopen dat
jullie tot nu toe het nieuwe chirojaar minstens even superleuk vonden
als dat wij het al vonden. En geen paniek, het wordt nog 10x zo leuk. Zo
kunnen we bijvoorbeeld al verklappen dat we in maart op weekend
gaan! JOEPIEEJEEJJJJJ!!!! Jullie allerliefsteleukste leiding heeft daarvoor al
megatoffe ideetjes in petto! Jammer genoeg is het eventjes geen chiro
meer in de vakantie, maar niet getreurd, moesten jullie zich vervelen
deze kerstvakantie, raden wij aan om deze rebus eens op te lossen. (PS:
er zit een geheime boodschap achter die misschien weleens interessant
zou kunnen zijn voor jullie!)

Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar van jullie kapoenen
Zeno, Floor, Louise en Luna <3



Rakwi
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Liefste rakwi’s,
JOEPIEEEE VAKANTIE (ale voor jullie toch..)!!! Jullie gaan ongetwijfeld
allemaal de vakantie in met een super schitterend geweldig top
rapport… toch? Om jullie hersentjes goed getraind te houden, hebben
wij hier enkele raadsels voor jullie in petto! Goed om jullie wat bezig
te houden tijdens de vakantie, want jullie moeten ons
suuuupeeeerrrrrr lang missen… Maar niet getreurd, na de
kerstvakantie is jullie super leuke coole fantastische leiding er terug
met heel veel wijze leuke toffe spelletjes en vooral met weer veel
HERRESSSSSS!!! Wij kunnen alvast niet wachten 😊 Nog 1 iets om mee
af te sluiten: VROLIJK KERSTFEEST EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!!
Liefste groetjes,
Yarne, Laurens, Finn en Estée 
PS: HERRESSSSSSSSSSSS



Tito
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Hey Tito’s!! Jullie examens zijn voorbij, OEF. Na die stomme weken eeeeindelijk
verlost van school! Maar dat betekent jammer genoeg ook dat we elkaar
veeeeeeel te lang niet meer gaan zien op de chiro🙁😭. We hopen ondanks dat,
dat jullie ten volste genieten van de feestdagen en al uitkijken naar het nieuwe
jaar, wij wel alleszins! We vonden het tot nu al mega tof om elke zondag samen
met jullie te ravotten en we hebben ontzettend veel zin om dit nog zo veel
vaker te doen. 

Allerliefste groetjessss Andreas, Tristan, Tita 

PS: Hier nog een woordenzoeker en kruiswoordraadsel om jullie bezig te
houden in deze saaie weken zonder chiro…



Keti
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Juwwwww, keti’s.

Hoe waren de examens mannen? 
Manon en ik geloven erin dat iedereen erdoor is voor al u vakken. 
Maar eerst en vooral geniet maar van de verdiende vakantie en beloof
ons plechtig dat jullie zich zullen gedragen op oudejaar.

Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar van jullie leiding

Hieronder vinden jullie nog enkele kaartjes die jullie kunnen gebruiken
tijdens de feestdagen.



Aspi
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Jooooohohoho Aspi’s!!
 
Ten eerste willen we zeggen dat het jaar 2024 al keitof was en dat we
uitkijken naar 2025 (we worden oud)! In 2025 zal het alleen maar zotter
worden!
 
Hopelijk zijn jullie examens goed verlopen en kunnen jullie nu genieten
van een lange Kerstvakantie en een plezant Nieuwjaar! Helaas hebben
we voor jullie geen kerstcadeautjes maar om jullie wel wat gelukkig te
maken zijn hier enkele chubby bunnyfoto’s :).
 
Het is ook aan jullie om wat goede voornemens te bedenken voor 2025.
Velen worden leiding en voor velen is het hun eerste Yummi-editie!
Werk maar goed aan jullie sponsortjes :))).
 
Groetjess
Jullie leiding
Noor, Kimberly en Lander
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Gegevens leiding
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Sponsors BBQ 2024



Wist je dat ...

13

Lander wel graag eens iets verteld?
Hij ons enkele weken geleden heeft verteld dat hij een beetje eenzaam is? 
Je hem daarom mag uitnodigen op al jullie activiteiten en verjaardagsfeestjes? 
Hij dan minder eenzaam zal zijn?
Eline veel groepswerken had voor school, maar ze het super goed gedaan heeft?
De Keti’s en Aspi’s binnenkort geld gaan beginnen inzamelen voor hun 2-daagse
en 3-daagse? 
Dat de Keti’s Milkazakjes gaan verkopen?
De Aspi’s hun fameuze YUMMI fuif zal doorgaan op 22 februari 2024 in JH Dino?
Dat hier snel meer info over zal worden gecommuniceerd? 
Op dezelfde dag ook onze jaarlijkse truffelverkoop doorgaat? 
Jullie allemaal aanwezig moeten zijn? 
Dat Luna, Belle, Eline, Zoë, Louise, Estée, Floor en Levita graag wouden
terugkeren naar hun kindertijd?
Ze daarom naar de Studio 100 Sing A Long zijn gegaan in het “Sportpladijs”? 
Dat ze allemaal zo luidkeels hebben meegezongen dat Zoë de dag erna geen
stem meer had?
En dat Zoë ook de dag erna een presentatie had? 
Estée graag al eens een broodje Kaisar besteld in de broodjeszaak? 
De klanten + het personeel daar goed mee konden lachen? 
Ze beter gewoon een broodje Caesar zou bestellen?
Het personeel haar gelukkig kon geruststellen dat ze vaker zo’n domme dingen
horen?
Luna zeer milieubewust is?
Ze je zeker zal aanspreken als je water drinkt uit een plastic flesje?
Lander enkel water drinkt uit plastic flesjes…? 
Ze even geleden een fout heeft begaan door Estée aan te raden met de auto te
komen ipv haar brommertje? 
Dat brommertje eigenlijk ook niet zo ecologisch is? 
Laurens enkele weken geleden dacht dat er een gat in zijn trommelvlies zat
omdat hij een bal tegen zijn hoofd had gekregen? 
Hij even dacht dat zijn dag voorbij was en dat hij naar het ziekenhuis moest?
Hij uiteindelijk enkel aanstelleritis had en zijn trommelvlies niet kapot was? 
We met de leiding een voormiddag vormingen gevolgd hebben op de chiro?
Eline, Zeno, Andreas en Zoë nu vuur kunnen maken alsof ze nooit iets anders
hebben gedaan? 
Yarne soms vergeet dat een stoel 4 poten heeft? 
Belle graag luistert naar het liedje “Het Midden” van Pommelien Thijs?
Ze het volledig kan meezingen? 
Het ledenaantal van de pinkels momenteel op 40 inschrijvingen staat? 


